
Maandag 22 december – Toen

In augustus kreeg ik de gedachte om door een website gelovigen in Jezus
Christus samen te brengen om te gaan bidden voor de wijk waarin ze wonen. En
voor hun stad. Er zijn gebedsinitiatieven om gebed voor Nederland te
stimuleren en om in gebed te gaan. Deze website komt daar niet voor in de
plaats, ik hoop dat daarnaast wijkgebonden gebed gaat ontstaan.

Zelf weet ik niet hoeveel gelovigen er in mijn wijk wonen en hart voor gebed
voor Nederland hebben. Echt geen idee en hoe kom je daarachter?

Van websites maken en onderhouden weet ik niet veel. Begin september sprak ik
mijn gedachte door met V. die daar wel verstand van heeft en dit heeft geleid
(dank V.!) tot een vliegende start: gewoon beginnen en kijken hoe e.e.a.
verder gaat of moet en kan.

 

Toen was half september 2025; op 6 oktober ging de website ‘open’.

Nu is het half december 2025.

 

Ik geloof dat God Nederland op de kaart heeft gezet rond 1600 met een
speciaal doel. Daarnaast: ook voor Nederland geldt wat er staat in Micha 6:8:
recht doen, goedertierenheid liefhebben en ootmoedig wandelen met God
(Herziene Statenvertaling). Eerlijk, rechtvaardig en trouw; leef dicht bij
God (Bijbel in Gewone Taal).

Ik ervaar dat het deze kant niet opgaat in Nederland.

En daarom hoop ik dat gelovigen in Jezus Christus, Bijbellezers, weer gaan
bidden: individueel, in de eigen kerk of gemeente, met elkaar in de eigen
wijk: samen uit verschillende kerken of gemeentes.

Korte ontmoetingen van vijf minuten (samen)
Gerichte gebeden (eenstemmig)
Bekende locaties
Volhardend (dagelijks)
In de Naam van Jezus.

 

Tekst: Ezechiël 22:30
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